Vertellen

Woorden aan de hemel

Johannes 17:1-13 , 2 i

Vertelling 4-7 jaar

Jezus bidt
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen: Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel.

Jezus kijkt de kring rond.

En dan zegt Hij: ‘Laten we bidden.’

Ze leggen allemaal hun handen open op tafel.

Zo laten ze zien dat ze God iets willen vragen.

Jezus begint te bidden:

‘Lieve God, Vader in de hemel.

U hebt zoveel voor mij gedaan.

U zorgde dat Ik de mensen kon vertellen over U.

Dat Ik zieke mensen beter kon maken en dat Ik verdrietige mensen kon troosten.
Ik vraag U: laat de mensen weten hoe bijzonder Ik ben. Want dan weten ze hoe
bijzonder U bent.

Ik bid voor mijn vrienden. Voor Tomas en voor Petrus, voor Andreas en Jakobus, voor
iedereen die bij mij hoort.

Ik kom naar U toe, God. Dan ben Ik niet meer bij mijn vrienden zoals nu.
Daarom vraag Ik U, of U voor mijn vrienden blijft zorgen.

Zorg dat ze uw woorden doorgeven. Dat ze blijven vertellen over uw liefde:
hier in Jeruzalem en in Kana...

en ook in Kafarnaiim en Betlehem,

en in verre landen en verre steden, zoals ... (vul hier uw eigen plaatsnaam in).

Zorg overal voor de mensen die bij mij horen.

Want ze horen bij U.

Geef de kracht van uw Geest, God.

Dan zijn mensen niet alleen. Amen.’

Jezus kijkt nog eens de kring rond.

‘Het is fijn, dat Je dit met ons gebeden hebt’, zegt een van de vrienden.

‘Dat zullen we niet vergeten.’

Mattijs Weegenaar
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Werkvormen
4-7 jaar
POy Gesprek: Bidden de kinderen
weleens samen met iemand?
Met wie? Waar bidden ze dan voor?
Hoe voelt het om samen te bidden?

Creatief: Als de kinderen een brief
o{ naar God zouden sturen, wat zou
er dan in staan? Schrijf de woorden

op blaadjes en maak ze vast aan een ballon.
De kinderen krijgen allemaal een ballon en
mogen deze met stift versieren en meenemen
naar huis.

Zingen: Zing samen een klein gebedje:
‘Dank U, God, voor wat U geeft. Zorg
voor wie het moeilijk heeft. Amen.’
(tekst: Erik Idema, muziek: Gerard van
Amstel).



